
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De zomervakantie zit er bijna op, maandag openen we weer onze
deuren en ontvangen we alle kinderen en hun ouders. We zijn
benieuwd naar alle vakantieverhalen en uitstapjes die er gemaakt zijn.
Zoals jullie konden zien op het filmpje zijn we er weer helemaal klaar
voor 😊

We hebben zin om de kinderen weer te zien.

Tot maandag!

BELANGRIJKE DATA
Maandag 2 september verwachten
we alle kinderen weer op school.

      Groepen 3 t/m 8 gym!

Dinsdag 10 september openen we
feestelijk het nieuwe jaar 

De jaarlijkse informatiemiddag/
avond staat gepland op dinsdag 17
september 16.00-17.30. 

De kennismakingsgesprekken
vinden plaats vanaf 7 oktober.

START SCHOOLJAAR
2024-2025

A U G U S T U S  2 0 2 4  

SCHOOLTIJDEN 
voor alle groepen

Maandag, dinsdag, donderdag: 

8.30 - 14.45 
Woensdag:  

8.30 - 12.30

DE MARSHOF 
GEEFT ENERGIE!

Vrijdag:  
8.30 - 12.30

groep 1 t/m 4

groep 5 t/m 8Vrijdag:  
8.30 - 14.45 

Dinsdag 10 september is er een cultuurdag die in het teken staat
van muziek. Deze dag zijn er allerlei workshops in de klassen die
toe werken naar een schoolconcert. 
Van 13.45 uur tot 14.30 uur is de voorstelling op het schoolplein
waarbij we graag publiek willen. Wilt u dit moment alvast vrijhouden
in uw agenda? U bent van harte welkom om mee te beleven wat de
kinderen hebben ingestudeerd. Nadere informatie volgt nog.

OPENING SCHOOLJAAR
SAVE THE DATE!



Opa Richard

GYM OP DE MARSHOF
Dit schooljaar hebben we twee keer gym van een vakdocent. Hier zijn wij heel erg blij mee. Twee
meesters gaan ons team versterken.
Het was nog even onduidelijk voor de vakantie wie de gym meesters op De Marshof werden, maar
inmiddels is het bekend en zullen zij zich hieronder even aan u voorstellen.
Let op!!!! Voor de vakantie stond in de eindinfo dat de groepen 3 t/m 8 op woensdag en vrijdag gym
hadden, dit klopt niet meer. Gym is op de maandag en vrijdag. Graag uw kind op deze dagen
gymkleren meegeven.
Groep 1 en 2 hebben gym op de dinsdag en donderdag.

Net zoals voor de vakantie zullen de juffen van de groepen 3 t/m 8 om 8.20 uur weer op het
schoolplein staan om uw kind te ontvangen. Als de bel gaat, gaat iedereen samen met zijn/ haar juf
naar binnen. U bent als ouder de eerste week ook van harte welkom om even mee te lopen naar de
klas. Het is altijd weer even leuk om te zien waar uw kind zit.

Vanaf 9 september zal vrijdag de ochtend zijn waarop de leerkrachten niet naar buiten komen, maar u
met uw kind mee kunt lopen naar de klas. De andere dagen (ma t/m do) gaan de kinderen met hun juf
samen naar binnen en vragen wij u om afscheid te nemen op het schoolplein of in de hal bij de
kapstok.

Voor de ouders van de kleutergroepen (groep 1/2) is er een andere regel. Zij mogen elke dag even
meelopen met hun kind om ze naar de klas te brengen. Bij de onderbouw staat vaak de deur al open
vanwege het kinderdagverblijf, waar kinderen al vroeger gebracht kunnen worden. Vanaf 8.20 uur zijn
de schoolgaande kinderen met hun ouders welkom in de school, voor die tijd liever niet, omdat de juf
dan ook nog niet aanwezig is. 

Elke ochtend willen we graag om 8.30 uur kunnen starten met het programma en verzoeken we u de
school te verlaten.

Komende maandag staat er voor u als ouder om 8.30 uur een hapje en een drankje klaar (passend bij
de vroege ochtend) op het schoolplein. Schuift u ook even aan? Het is fijn om elkaar te ontmoeten.

SCHOOLFRUIT
Met dank aan Stichting Beheer Oudergelden wordt
er ook dit schooljaar elke week weer fruit verzorgd
voor de leerlingen van De Marshof!
Vanaf komende woensdag starten we alweer met
het schoolfruit! (t/m de kerstvakantie). 

NAAR SCHOOL BRENGEN

ZIEKMELDEN
Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u hem of haar zelf
ziekmelden in de schoolapp. Als uw kind weer naar
school komt, kunt u uw kind ook weer beter melden
in de schoolapp. 



EVEN VOORSTELLEN...

Mijn naam is Bas Smid, ik ben 25 jaar oud, ik woon
in Emmeloord en ik kom werken op De Marshof als
de nieuwe gymdocent vanuit SportServiceZwolle.

Vorig jaar in juni ben ik afgestudeerd van het
Windesheim te Zwolle. Het afgelopen schooljaar
ben ik vooral op reis geweest en heb ik veel van de
wereld mogen zien! Nu heb ik heel veel zin om op
De Marshof aan de slag te mogen gaan! 

Als u meer over mij te weten wilt komen of gewoon
een gezellig praatje wilt maken mag u mij altijd
aanspreken en dat kan eventueel onder het genot
van een bakje koffie! 

Tot gauw!

Bas Smid

Arjen Hoogland
Hallo allemaal!
Wat fijn dat ik mag lesgeven op De Marshof!
Ik ben Arjen Hoogland, ik ben 21 jaar en de sport ik
uitoefen is voetbal. Ik ben werkzaam voor SportService
Zwolle en dit wordt mijn tweede jaar. Ik geef les aan
veel verschillende doelgroepen en zo ook de kleuters. 
Afgelopen jaar was ik op de donderdag vaak te zien op
De Marshof. Daar gaf ik les aan de peuters, Doomijn en
naschools aanbod. Dit jaar ga ik deze lessen weer
geven en word ik de nieuwe gymmeester van de
kleuters. Ik heb vorig jaar met veel plezier lesgegeven
en ook dit jaar gaan we samen met de kinderen een
mooi jaar van maken. 

Ik kijk er naar uit om te starten! 


